
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij, Raf en Ilse zijn samen met onze 3 kinderen in 2022 verhuisd van België 

naar het mooie Lot, Zuid-Frankrijk. 

 

Het drukke leven in België achterlaten en een nieuwe droom beginnen in het 

rustige Gindou met haar prachtig heuvellandschap. Raf werkte in België meer 

dan 20 jaar als zelfstandig stukadoor en Ilse gaf les in het middelbaar als 

kapster/schoonheidsspecialist. In Frankrijk kochten we een landschap van 6 Ha 

en verbouwde de manoir van de vorige burgemeester van Gindou tot onze 

woning. Daar de woning te groot is hebben we er ook nog 2 charmante B&B 

kamers ingericht. In onze tuin staan meerdere gebouwen waar we ondertussen 1 

vakantiewoning voor 6p. hebben gerealiseerd. Voor onze verblijven vinden we 

het belangrijk dat onze gasten voldoende rust krijgen in een goed bed en het 

comfort krijgen zodat ze kunnen genieten van een welverdiende vakantie, 

natuur en rust. 

 

Deze rust vind je zeker in onze grote tuin van 6Ha met een bos, vijver en 

seizoensgebonden zwembad van 5 op 10m met ligstoelen en een adembenemend 

uitzicht. Ons pareltje dat Raf en onze kids dit jaar verwezenlijkt hebben .  

 

Laten we dan nog even de kinderen voorstellen . Gerd-Loren is de oudste en in 

2024 afgestudeerd als elektricien . Momenteel studeert hij ‘Maintenance systems’. 

Zijn grootste talent is zijn unieke, hese stem. Samen met zijn zus en broer treedt 

hij regelmatig op voor de gasten . Een avond waar niet alleen wij, maar ook de 

gasten enorm van genieten .  

 



 

 

Yves-Lennerd is onze 2de zoon . Hij studeert voor bakker en tovert de lekkerste 

maaltijden en desserts voor u klaar. U kan dan ook 4 avonden per week bij ons 

aanschuiven aan een mooi gedekte tafel voor een barbecue, een paste missta, 

een ovenschotel ,… en een heerlijk glas wijn (bekende Malbec druif ) of een 

lekker Belgisch biertje in onze gezellige open schuur. Maar reserveer proef ook 

zeker een keer van ons ontbijtbuffet met elk ochtend een ander eiergerecht en 

overheerlijk, vers brood en viennoisserie van onze eigen bakker.  

 

Onze Yves-Lennerd is ook de gitarist/drummer/bassist van de band. Hij speelt al 

sinds zijn 4jaat gitaar en tokkelt er graag los.  

Als jongste , maar zeker niet onbelangrijk, stellen we u onze knapper meid voor. 

Isa-Laura is onze talenknobbel . Ze spreekt uitstekend Frans, houdt van dieren 

en blaast je omver met haar ‘power ’ stem.  Laat je verrassen en geniet vooral van 

de muzikale avond die ‘LES TROIS L’ je te bieden heeft.  

  



 

 

Tenslotte mag ik onze dieren niet vergeten . Allé, Isa-Laura haar kudde. Ze 

heeft 2 konijnen , een 10tal kippen , een muisje en een schattig viervoetertje 

‘Stroedel’. Stroedel is onze superlieve hond die bang heeft van iedereen , maar 

zich el laat horen als je aankomt. Daarbuiten lopen , zwemmen en vliegen er 

nog een heleboel dieren , insecten in onze tuin om te ontdekken . 

 

Wijzelf wonen in een losstaande woning op hetzelfde terrein . Het kan zijn dat 

we elkaar tegenkomen in de tuin . Geen angst, de tuin groot genoeg. Jullie 

hebben plaats genoeg voor privacy of rust. Toch kan het handig zijn om info te 

vragen aan mensen die dezelfde taal spreken .  

 

Samen met de kinderen en de dieren verwelkomen Raf en Ilse jullie in ‘LES 

TROIS L’. Ze zorgen dat jullie een onvergetelijke vakantie hebben en staan voor 

jullie klaar met info en/of vragen . 

 

Ilse spreekt voldoende Frans, Engels en Nederlands. Raf spreek beginnend Frans, 

Duits, Engels en Nederlands. Hierdoor kunnen we (bijna) iedereen van dienst 

zijn als er vragen zijn . 

Hopende jullie snel met veel enthousiasme te mogen ontvangen in ‘LES TROIS L’ 


